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Midden in het centrum van Heeze, een redelijk groot en druk
Brabants dorp, begint de oprijlaan van Kasteel Heeze. Binnen enke-
le ogenblikken laat je de hectiek van het dagelijkse leven achter je
en stap je in een wereld van rust en romantiek. Je zou bijna ver-
wachten dat je in plaats van een auto, een ossenkar tegenkomt op
weg naar de toegangspoort van één van de laatste bewoonde kaste-
len in Nederland. Heel bijzonder is de dubbele slotgracht, de eerste
direct om het kasteel en de tweede om het landgoed. Je herkent hier
nog veel authentieke elementen uit de 17e eeuw toen het kasteel is
gebouwd. Slot Eymerick, het horecagedeelte, stamt zelfs deels uit de
15e eeuw. In de geschiedschrijving wordt echter al in de vroege 13e
eeuw melding gemaakt van een burcht in de Heerlijkheid Heeze-
Leende.

Kasteel Heeze is als familiebezit in een stichting ondergebracht, met
onder andere de eigenaren, de familie Van Tuijll van Serooskerken, in
het bestuur. Het doel van de stichting is dat het kasteel zelf voldoen-
de financiéle middelen moet genereren om in de authentieke staat te
kunnen blijven. Daartoe zijn er drie BV's opgericht, de Heerlijkheid, de
Wijnhoeve en de Hooizolder. De Heerlijkheid verzorgt de horeca-
exploitatie van het kasteel in si een exclusieve samenwerking aange-
gaan met cateringbedrijf Pullshaw, een gerenommeerd bedrijf dat al
vele jaren een goede band met Kasteel Heeze heeft. Het landgoed
wordt beheerd door Ben en Wendy Hilberts die in goede harmonie met
de horeca-exploitatie ervoor zorgen dat het kasteel zijn museale status
weet te behouden terwijl het daarnaast een florerend bedrijf is.
Kasteel Heeze is bovendien aangewezen als ‘huis der gemeente’. Dat
houdt in dat een bruidspaar alles op één locatie kan doen. Trouwen,
receptie en feest in slot Eymerick, fotoreportage, enzovoort. Omdat het
kasteel tevens museum is, kunnen de gasten meteen een rondleiding
krijgen om kennis te maken met de rijke historie en traditie die je over-
al proeft als je alleen al rondloopt over de binnenplaats of door de gan-
gen van het oude woongedeelte.

Ben en Wendy Hilberts zijn min of meer per toeval in Heeze terecht-
gekomen. Ben: “lk heb bijna mijn hele leven voor de overheid gewerkt,
onder andere als manager van de Economische Controledienst en als
fraudeambtenaar bij het Openbaar Ministerie. Mijn echtgenote was in
die tijd fokker en keurmeester van Cavalier King Charles Spaniels en
had daarin de top bereikt. Op mijn 55e kon ik bij het ministerie met
vervroegd pensioen. Die kans hebben wij toen aangegrepen om lekker
in Spanje te gaan overwinteren. Lekker, zullen vele mensen denken.

Maar ik kreeg daar een heel verloren gevoel. Wij waren waarschijnlijk
gewoon te jong voor deze manier van leven. Dan werpt zich vanzelf de
vraag op wat je wel zou willen doen. Misschien een eigen praktijk als
adviseur corruptie- en integriteitbeleid? Daar lag immers mijn experti-
se. Eenmaal teruggekeerd uit Spanje viel mijn oog op een kleine
annonce: manager gezocht voor particulier kasteel in Brabant. Het
betrof een vertrouwensfunctie en de juiste kandidaat moest integer
zijn, financieel onafhankelijk en voldoende kennis van gebouwen
bezitten. Ik voldeed aan alle eisen en bovendien sprak het mij bijzon-
der aan dat ik dan in Brabant zou kunnen gaan wonen. Een belangrij-
ke factor was dat wij niet solliciteerden, omdat wij perse in een kas-
teel wilden wonen, maar dat wij oprecht begaan waren met het
behoud van alles wat wij hier zagen. Enfin, wij hebben de baan gekre-
gen. De band van met Baron Sammy van Tuijll van Serooskerken was
meteen goed. Wij vinden het fantastisch dat wij hier mogen wonen en
bijdragen aan het in stand houden van dit erfgoed. Het organiseren,
het hele pr-gebeuren en de samenwerking met de horeca geven een
enorme voldoening. Als op 28 mei aanstaande ‘Open Kastelendag’ is,
organiseren wij hier oude ambachten en roofvogelshows en zorgen wij
voor middeleeuwse muziek. Ook bedrijven en particulieren die in het
kasteel een evenement willen houden kunnen een thema aangeven dat
wij vervolgens voor ze invullen. Opnieuw in samenwerking met de
horeca.”

Ben: “Eén van de unieke belevingsaspecten van dit kasteel is de lig-
ging. Dit is een zeer bosrijk gebied, met grote heidevelden in de nabij-
heid. Door de houtrijke omgeving was in de middeleeuwen een cen-
trum voor de productie van klompen, wielen en vaten. Die sfeer proef
je nog steeds. Als je ‘s ochtends om 7.00 uur de krant gaat ophalen,
zie je de roofvogels op de palen zitten, terwijl de paarden over de met
dauw bedekte weilanden kuieren. Dat is een echte ‘waw’ ervaring. Het
gevaar is dat je hier aan gewend raakt. Hier heerst serene rust, maar
dat is natuurlijk niet representatief voor de rest van de wereld. Mijn
vrouw loopt elke dag minimaal zes kilometer met de honden, zonder
het landgoed te verlaten. En ze komt dan meestal helemaal niemand
tegen, behalve af en toe herten in de Engelse tuin of een uilenfamilie.
In sommige gangen van het kasteel vliegen vleermuizen. Dat hoort bij
een kasteel, dat maakt het nog authentieker. Het woord ‘onthaasten’
is volgens mij uitgevonden op de binnenplaats van Kasteel Heeze.



